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ÇOBAN VE SÜRÜ 

Nouman Ali Khan 

Bugünün hutbesinde Kur'an'ın 23. Suresi olan Mu'minun suresinin tek bir ayetindeki dersleri hem kendim hem de sîzler için incelemeye çalışacağım. 
Oldukça kısa bir ayet; "Vellezine humli emanatihim ve ahdihim ra'un." 

Bunu tercüme etmeden önce ayetteki bazı önemli kelime bilgisinden bahsedeceğim. Ardından ayetteki birkaç kelimeye dikkatlice inceledikten sonra anlamını toparlayacağım. "Raun" kelimesiyle başlamak isterim, ki bu ayetin son kelimesi. Arapçadaki bir şeye bakmak, onu korumak anlamına gelen "Ra'a" fiilinden geliyor ve bu da akıllara bir çayırı, "Ra'iya" ve "Mar'a'"yı getiriyor. 
"Mar'a" aslında ineklerin, koyunların otlandıkları ve beslendikleri yeşil bir otlak/çayır için kullanılır ve bu alan korunaklı bir alandır. Kurt ve diğer hayvanlardan korunan bir alandır. Bir "Ra'a" ise, sürekli onları gözetleyen ve koruyan kişi, çobandır. Çünkü koyunlar, keçiler genelde bir uçuruma doğru gittiklerini fark etmezler. O da onları hep izler çünkü otlarken kafalarını kaldıracak kadar zeki olmadıklarından oradan düşebilirler. Etrafta olan veya saklanan ve her an saldırabilecek olan kurtlar ve diğer yırtıcılar için sürekli gözcülük yapmalıdır. Yani, bu örnekteki kendini koruyamayan bir hayvan sürüsünde olduğu gibi, bu "Ra'a" bir grubu koruyan biri. İçinde bulundukları tehlikeyi fark etmiyorlar, bunu sadece o görebiliyor ve işi de hepsine göz kulak olup kendi kendilerine veya başkalarının onlara zarar vermelerini engellemek. 
Bu tip hayvanlarda genelde olan şeylerden biri de zehirli bir bitkiyi yiyebilmeleri. Veya dikenli bir şeyi yiyip kendilerini öldürebilirler. Veya bir yere sıkışıp boğulabilirler. Kur'an da bu tip hayvanları tanımlarken "Vel munhanika" der. Bir dala vesaire sıkışıp boğulan hayvanlar. Yani bu hayvanlar başlarını birçok belaya sokabilirler. Çobanın işi ise onlara sürekli göz kulak olmak. Bu ayette de bizi tanımlarken kullanılan kelime de bu, sahip olduğumuz görevlerden biri de bu. 

Ayete geçmeden önce, kendime ve sîzlere Peygamber (s.a.v)'in çok mühim bir sözünü hatırlatma istiyorum: "Her biriniz birer çobansınız...", aynı kelime, "...ve her biriniz kendi sürüsünden mesuldür...", bunu sorumlu olarak da 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çevirebilirsiniz, "...ve ondan sorguya çekilecektir.". İdarenizde, sorumluluğunuz altında olan, göz kulak olmanız gereken, korumanız, korumamız gereken insanlar var. Misal bir öğretmen belli durumlarda öğrencilerini korumalıdır. 
Özellikle genç öğrencileriniz olduğu zaman, mesela ilkokul veya anaokulundaki öğretmenler için o öğrencilerin sınıftan kaçıp koridorda koşturmayacaklarını veya okuldan başka bir yere kaçmayacaklarını sağlamak onların sorumlulukları, onların işi. Bunun için sorumlu tutuluyorlar. Aynı zamanda da kendilerine zarar vermemelerini sağlamak da onların sorumlulukları. Aynı şekilde bir ev halkının üyeleri olarak her birimizin birer topluluğu olduğu söyleniyor. Bu ne demek ki? 
Bunun sadece ailenin başı için geçerli olduğunu, mesela ailenin erkeği, bilirsiniz baba figürü, koca veya her kimse onun evdeki diğer insanlardan sorumlu olduğunu düşünürdünüz ki bu belli bir yere kadar doğru da. 

Ama burada Allah'ın elçisi (s.a.v) her birimizin idaresinde bizden etkilenen insanların olduğunu söylüyor. Her birimizin idaresinde bize bağlı olan insanlar var. Veya belli bir seviyede otoritemiz altında olan ve bize saygı duyan insanlar var ve biz de bunu önemseyip sorumluluğumuz altındaki insanlara göz kulak olmalıyız. Ama hutbemin konusu tamamen farklı bir şey. Bu ayetin incelemelerinde genelde göz ardı edilen bir şey. Sadece geçerken bahsediliyor ama bence çok daha fazla ilgiyi hakkediyor. 

Şimdi ayeti çevireyim. Allah "Vellezine humli emanatihim ve ahdihim raun." 
diyor. Bu kısım başarıyı elde etmiş insanları tanımlıyor, gerçek inananlar. Bu bölümün başlangıcının dediği şey bu. Özelliklerinden biri de "Söz konusu emanetleri ve verdikleri sözler olunca..." çoğul kullanıyorum, emanetleri ve verdikleri sözler, "...onları bir çoban gibi gözlerler." Ana anlamı bu. Şimdi kendim ve sîzler için altını çizmek istediğim nokta "emanetleri" kelimesinin anlamı. "Emanat". "Emanat", güvende ve rahatta olmak anlamındaki "Emn" kelimesinden geliyor. Birisi size yeteri kadar güvendiği zaman "Bunlar benim arabamın anahtarları, ben hafta sonu burada olmayacağım, sana güveniyorum" diyebilir. "Sende güvende olacaktır. Sadece yağmur yağarsa şuraya park et. 
Fırtına olursa garaja koy" falan. Anahtarları verirler ve sana güvenirler. Bu, kiralık arabanın anahtarını aldığında kafana eseni yapman gibi değil yani. Biri sana bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğine güvenerek anahtarları veriyor. Hatta kendi arabana olacağından bile fazla dikkatli olacaksın. Çünkü sana emanet edildi, veren kişinin de onu sana verdiği için içi rahat. "Emana" 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konsepti bu. Bazen "Emana" seçimle olur. Mesela birisi "Arabamı kime bırakabilirim bilmiyorum" veya "E-maillerimi kontrol edecek birisi lazım, bir süre şehir dışında olacağım", "Bunu benim için yapabilir misin?" diye sorar ve sen de bu görevi üstlenmeyi seçersin. Ama hayatımızda seçmediğimiz, sevsek de sevmesek de Allah'ın bize verdiği birçok "Emanat" var. Mesela oğlu veya kızı olduğunuz ebeveynlerinizi seçmediniz. Ve ebeveynlerinize karşı olan sorumluluklarınızı yerine getireceğinize karşı olan güven sizin üzerinizde, hoşunuza gitse de gitmese de. Size verilen emanet bu. Buna özen göstermelisiniz. 

Çocuklarınıza, hatta bir derece kardeşlerinize, ailenize karşı olan sorumluluklarınız... Bunlar seçilen ilişkiler değiller. Bunlar Allah'ın yarattığı rahim ilişkileri. Bu ilişkileri görmezden gelemezsin. "Kardeşim gerçek kardeşimmiş gibi hissetmiyorum" deyip kardeşine karşı bütün sorumluluklarından kurtulamazsın. Seçimle gerçekleşen ilişkiler hayatımızda var. Diğerleri üzerinde ise seçme hakkımız yok. Allah bize onları yükledi ve gerekeni yapmak zorundayız. "Emanat'"ın anlamının bir kısmı bu. Sonra gelen kelime "Ahd". "Ahd" bir söz demek, ki bu da "Emanat'"ın kapsamında. Ufak farklılıkları var. "Emanat'"da seni kendi haline bırakıyorlar ve ne yapacaksan yapıyorsun. "Ahd'"de ise bir şeyi yapacağına, yerine getireceğine söz veriyorsun. Patronuna bu işi şu kadar zamanda bitireceğini söyledin. Veya yükümlülüklerini dürüstçe yerine getireceğine imza attığın zaman falan, bir şeye imza attın ve sana düşeni yapacağına garanti verdin, bu "Ahd". Bazı insanlar bu ayete bakıp "Bu Allah'a verdiğimiz söze ithaftır" dediler, ki doğru. Ayetin belli bir kısmı gerçekten de Allah'a verdiğimiz sözü kastediyor. Allah bize "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sordu biz de "Tabii ki öyle, ant içeriz ki öylesin" dedik. Biz doğruladık. Allah'ı Mevla'mız olarak biz kabul ettik. Verilen ilk söz bu. 
"Güvenceniz, sözünüz sizden alınmıştır". Ama ben bunun diğer tarafını öne çıkarmak istiyorum. Buraya kadarki kısmı herkes az çok biliyor, verdiğimiz sözlerde dikkatli olmalıyız, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. 

Ama bu ayetin dilinde özel bir şey var. Öncelikle, bir çoban, bir "Ra'a", sadece dikkatli olan kişi değildir. Bir çoban sorumluluklarından gözünü bir anlığına veya beş dakikalığına ayırırsa, "Koyunlar takılsın ben şu ağacın altında uyuyayım biraz" falan derse, belki de o beş dakika üç tanesinin uçurumdan 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yuvarlanmasına veya kurdun işini halletmesine yeter. Sürüsünün üzerinde sürekli bir gözetimi var. Sürekli bir izleme ve endişe var. "Bu sürü için..." veya "Bana verilen bu sorumluluk için endişeleniyorum. Her an kötüye gidebilir...". 

Bu örnekte gözetimimdeki hayvanlardan ama bizim örneğimizde gözetimimizdeki insanlar için: "Oldukça dikkatli ve koruyucu olmalıyım". Değil mi? Ama hadi bunu biraz daha ileri taşıyalım. Eğer ben gerçekten bir çobansam ve sürüme göz kulak oluyorsam, öbür taraftaki diğer adam hakkında yorum yapacak zamanım yok aslında. "Hey, işbaşındayken uyuyorsun demek". Onu gözlemekle fazla oyalanırsam, neyi izleyemem? Benim işimi, benim sorumluluklarımı. Bu olayı bazen işyerlerinde görebilirsiniz. İşlerinde pek de iyi olmayan insanlar var. Veya işlerine karşı çok tembeller. Eğer böyle bir ofiste veya işyerindeyseniz ve bu tip insanlar orada mevcutsa, zamanlarının çoğunu diğer işçiler hakkında konuşarak geçirdiklerini görebilirsiniz. "Sen ne yapıyorsun?", "Bu da var ya hep böyle yapıyor.". Başkalarının yapmadıkları hakkında konuşacak o kadar zamanın var ki. Neden bu kadar zamanın var biliyor musun? Çünkü kendi sorumluluklarını gözetmiyorsun. 

Allah bu ayete "Takdim" yerleştirmiş. "Vellezinehum li emanatihim, ve ahdihim, ra'un" diyor. "Vellezinehum ra'una li emanatihim ve ahdihim" değil. 
"Emanat" ve "Ahd"'i "mukaddem" olarak, öncül olarak koymuş. Sanki "Gözetip durdukları, dikkatle kolladıkları tek şey, sadece kendilerinin sorumlulukları, emanetleri ve sözleri" der gibi. Ve bunu yaptıklarında da başkalarının hatalarını ve eksiklerini düşünecek vakitleri kalmayacak. Hatta bunu yapmaman kendi sorumluluklarını yerine getirmediğinin bir göstergesi. Bu sadece işinle alakalı değil, neye dikkat ettiğinle de alakalı. Öyle insanlar var ki kendilerinde dikkat edilecek hiçbir şey yokmuş gibi başka herkese dikkat ederler. Kendileri çok ilerde oldukları için başka vakitlerini diğer herkese yorum yapmaya ayırırlar. Bu tabii ki işyerlerinde gerçekleşiyor. Ama sadece işyerlerinde olmadığının da altını çizmek istiyorum. Ailelerimizde de oluyor. İnsanlarla olan ilişkilerimizde de oluyor. Başka aileler için oldukça kolay yorum yapabilen insanlar var. 
"Çocuklarını öyle garip yetiştiriyorlar ki, ne yapıyorlar bilemiyorum". Sanki senin çocukların melekler. "Yok yok, biz iyi bir aileden geliyoruz, bizim çocuklarımız öyle şeyler yapmaz". Emin misin? Senin çocukların herkesle aynı havayı solumuyor mu? Ve size yıllar önceden söylediğim bir şeyi hatırlatayım. 
Kendim de hatırlamalıyım çünkü. Bu "Bizim çocuklarımız iyi bir aileden geliyor" 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yanılgısında ısrar edeceksek, size bir şey söyleyeyim. İbrahim (a.s)'ın oldukça iyi bir ailesi var. İshak da onun oğlu. İbrahim (a.s) bir peygamber, İshak da bir peygamber. İshak (a.s)'ın Yakub adında bir oğlu var. O da bir peygamber. Yani büyükbaba da peygamber, baba da peygamber, torun da peygamber. Onun da çocukları var, Yakub'un da çocukları var, bir tanesi peygamber, Yusuf (a.s). Ama başka çocukları da var. Bu çocuklar oldukça iyi bir aileden geliyorlar. Birisi hangi aileden geldiklerini soracak olsa... Ve bu da bu arada Yusuf (a.s)'ın gurur duyduğu bir şey. Hapisteyken bile "Ben ailemin, dedelerimin mirasını ve dinini takip ediyorum" deyip atalarından bahsetmişti. Ama eğer Yakub (a.s)'ın, kardeşlerini öldürmek isteyen, ya da en azından alıp ağaçlığın ortasındaki bir kuyuya atıp babalarına bunun hakkında yalan söyleyen çocuklarını düşünürseniz, gerçekten berbat durumda olduklarını söyleyebilirsiniz aslında. 

"Yok yok ya, onlar iyi bir aileden geliyor". Muhtemelen daha iyi bir aileden gelemezlerdi. İbrahim (a.s)'ın, üç jenerasyon art arda peygamberlerin nesilleri. 
Kardeşleri de peygamber. Bu soy meselesi öyle işlemiyor, "Biz iyi bir aileden geliyoruz, dolayısıyla başkalarının aileleri hakkında yorum yapacak zamanımız ve fırsatımız var, çünkü geldiğimiz yerde saygı duyulan bir soya aitiz. Bizim çocuklarımız öyle şeyler yapmaz". Öyle de bir yapıyorlar ki. Sizin çocuklarınızın çok kötü, benimkilerin de çok iyi olduğunu falan da söylemiyorum. Ama diyorum ki kendi ailemize dört gözle bakmalıyız. Biliyorsunuz, genelde kötü haber duymak istemeyiz. Bazen oluyor ki, çocuklarınız lisede veya ilkokulda okuyor ve birisi çocuklarınızın yaptığı bir şeyi görüyor. Birisi kızınız veya oğlunuz hakkında size bir şey söylüyor. "Böyle böyle olduğunu gördüm, endişelendim". 
Veya biri arıyor ve "Oğlun bir kavgaya karışmış ve benim çocuğuma vurmuş" diyor. "Yapma ya, senin çocuğun vurmuştur bence". Daha hiçbir şeyi araştırmadan, "Benim çocuğum yapmaz, biz iyi bir aileyiz, kötü olan onlar", "Çocuğunun bir daha oğlumun yakınına bile gelmeyeceğinden emin olacağım" vesaire vesaire. Aşırı koruyucu oluyoruz çünkü zannediyoruz ki bizim ailemiz yanılamaz. Diğer herkes yanılabilir. 

Bu ayet bize ne diyor? Başkalarına bakıp onları eleştirmeden, onlarla alakadar olmadan, onların hatalarını göstermeden önce, bizim kendi evimizde neler olduğuna bakmamız lazım. Ben kendim bazı aileler biliyorum ki, başkalarının çocukları hakkında yorum yapıyorlar, "Kızları düzgün bile giyinmiyor, hele 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oğulları, estağfurullah", ama kendi çocuklarının içki problemi var ve haberleri bile yok, bunun hakkında konuşmak bile istemiyorlar. Ama başkaları hakkında yorum yapacak zamanları var. Bu yanılgı, gözlerimizin olması gereken yerde olmadığı zaman gerçekleşiyor. Olması gereken yerde değil gözlerimiz. 

Bu ayet derin bir anlam içeriyor, "Vellezinehum, li emanatihim, ve ahdihim, ra'un". Ve "LarrT'in kullanılışı da oldukça dikkat çekici. "Allah size bunu emanet ettiği için, bu sözü verdiğiniz için, diğerleriyle alakadar olmayı bırakmalısın, umurunda bile değil" demek aslında. Başka birinin ailesindeki veya bir arkadaşınızdaki bir yanlışı bulmaktan zevk almıyoruz biz. Bundan hoşlanmıyoruz. Çünkü bize verilen emanete göz kulak olmakla meşgulüz. Aile olmak zorunda da değil, bu işyerlerinde, ailelerinizde, insanların birbirlerine yorumlar yaptığı toplantılarda oluyor, insanlar bunu birbirlerinin ailelerine yapıyorlar: "Çocuğumuzu neden sizin aileden biriyle evlendirdik ki, nasıl bir hata yapmışız bilemiyorum, biz o kadar iyi bir aileydik ve yine de buna izin verdik", bu tip kötü kötü konuşmalar oluyor, sanki kendi ailen cennetten gelmiş, karşı taraf da cin soyundanmış da sizi hakketmiyormuş gibi. Bu tür konuşmalar durmalı. Buradaki "Lam" kişiselliğe döndürüyor, iş, topluluk, aile falan değil, eninde sonunda her şeyi kişiye indirgiyor. 

Allah emaneti, bize, verdi. Bana, benim üzerime verdi. Bu bütün yaratıklara yüklenen ve onların kaldıramadığı bir emanetti. Bütün yaratılış insanın üzerine yüklenen emaneti kaldıramadı ama biz bunu yapabiliyoruz. Allah seçim emanetini, doğru seçimi yapma emanetini bize verdi ve tabii ki hatalar yapacağız. Tabii ki, her ne kadar bu ağır yük bize yüklenmiş olsa da bu zaman içinde hatalar olacak. Çünkü "Bütün âdemoğlu hata yapar. Hata yapanların en iyisi hatadan vazgeçip tövbe edenleridir". Bu benim olaylara bakış açımı değiştiriyor. Bizim gün içinde yaptığımız konuşmaları sorgulamamıza neden oluyor. Kimlerle konuşuyoruz, ne hakkında konuşuyoruz ve bu yaptığımız konuşmaların ne kadarı başkaları ve onların ne kadar kötü ne kadar bizden aşağıda oldukları hakkında. Ne kadar hayal kırıklığı oldukları hakkında. Ve bu konuşmanın ne kadarı, ilk olarak bizimle, ikinci olarak kendi ailemiz ve ailemizdeki ihtiyacı olan kişilere nasıl yardım edebileceğimiz hakkında. 


6 




Nouman Ali Khan Dersleri - Genç Müslümanlar 


Hutbemin son kısmı bu. Bir çobanın maksatı, koyunun zehirli bir şey yemek üzere olduğunu veya yediğini fark edip gidip koyunu tekmeleyip, "Gerizekalı hayvan" deyip, hayvanı dövmek değil. Çobanlığın amacı doğru gitmeyen şeyi bulmak, onu engellemek ve bir yanlış gerçekleştiyse bunu iyileştirmeyi, kurtarmayı sağlamak. Bunu da sevgi ve şefkatle yapar. Bu işin gereği bu. Bizim evimizde genelde olan şey ise, sorumluluğu aldığımız zaman, "Tamam, başkalarına bakmayacağım, kendim ve kendi ailemle, kendi gözetimimdekilerle ilgileneceğim" dediğimde bir diktatöre dönüşüyorum. Oğlumdaki ve kızımdaki her yanlışı söylemeye başlıyorum. Veya kardeşlerimle alakalı. Her fırsatta söylüyorum bunu, "Hala böylesin, hala şöylesin, giyinişin, konuşman, görünüşün, oturup kalkman şöyle kötü" diye. Bazı ebeveynler var ki kızları arada bana gelip "Annem benden hiçbir zaman mutlu olmuyor" diyor. "O ne demek?" diye sorduğumda, "Hiç mutlu olmuyor, oturmamdan, kalkmamdan, giyinişimden, mesela çorap giyiyorsam neden o çorabı giydiğimi soruyor, 

'Neden gülüyorsun?', 'Neden gülmüyorsun?', 'Neden o tarafa doğru oturuyorsun?', 'Neden bu tarafa doğru oturmuyorsun?"', "Aa, dayanamıyorum artık". Bu çocuk ebeveynlerini artık hiçbir konuda dinlemiyor. Çünkü ebeveynler sürekli eleştiriyor ve biraz ağırdan almalarını, sakinleşmelerini söylersen, "Yok yok, çocuklarımıza göz kulak olmamız lazım" diyorlar. Tamam da çocuğuna zulüm etmemen/baskılamaman gerek. Bir çoban koyunu alıp da "Al bu otlardan otlan, şimdi şuradakileri ye"falan demez. Hayır, koyunun da bir alanı var. Kendi işini göreceği bir alanı var. 

Burada Musa (a.s)'ın annesi de aklıma geliyor. Bebeği suya koymuştu, sepet de yüzmeye başlamıştı, çünkü onu bir nehre bırakmıştı. Bebeği kontrol etmek için dışarı bile çıkamamıştı. Akla hayale sığmaz bir durum, dışarı çıkamamıştı. Hatta kızını dışarı göndermişti. Ve onu gönderirken de "Hey, yabancılarla konuşma, yok o ayakkabıları giyme şunları giy, onun senin kardeşin olduğunu kimseye söyleme, şunu yap bunu yap" falan demedi. Hiçbir şey söylemedi. Sadece "Onu takip et" dedi. Tüm söylediği buydu. Kız da "Yarım saat mi takip edeyim, yoksa on dakika sonra geri mi döneyim, suda olduğuna göre arkasından yüzmemi mi istiyorsun, anlayamadım ya" vesaire demedi. Bu kız, şu durumda onun çobanı olan annesi tarafından öyle yetiştirilmişti ki, "Annem takip etmemi istiyor, sağduyuma güvenmeliyim" diyebiliyordu. Gözetimimizdeki insanlara sağduyularını kullanabilecek yetkiyi/gücü vermeliyiz. Ve bu kız da bunu yaptı. 
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Bütün yol boyunca bebeği takip etti ve bebeği geri getirip annesine geri vermek için bir plan bile yaptı. Bütün bunlar bu çocuğa bir alan verildiği için oldu. 
Söylemek istediğim şey, evet ailemizden sorumluyuz, ama biraz gerçekçi olalım, özellikle de artık büyük çocukları olanlar için. Bazılarınızın çocukları ergenlik çağında, benimkiler de öyle, "İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un", iki tanesi ergenlik çağında, bazılarınızınki üniversitede, bazıları evli ve siz hala baskı kuruyorsunuz. Hala aşırı kontrol ediyorsunuz çocuklarınızı. Ve istediğimiz aslında etrafımızdaki herkesin yaptığı hataları onlar yapmasın, bizim yaptığımız hataları yapmasın. Bunun onlara olmasını istemiyoruz. 

Ama bir şeyi anlamalısınız: onlar korkunç kararların 16,17,18 yaşından sonra 
alınmaya başlanmadığı bir toplumda büyüdüler. O berbat seçimlere 7, 8, 9 
yaşlarından beri ulaşabiliyorlar. O zamandan beri yapabiliyorlar bunları. Ve onları bu dünyaya biz getirdik. Bu topluluğa biz getirdik onları ve burada da yetiştiriyoruz. Eğer biz onlara kendi seçimlerini yapacak gücü ve güveni vermezsek ve yapacakları şeyler için bizim onları iteceğimizi düşünmeye devam edersek, biraz özgürlük sahibi oldukları anda onları kaybettin demektir. Onları kaybedersin. Çünkü yapacakları şeylerin söylenmesini istemiyorlar. Yönetilmek istemiyorlar. Bir "Ra'a"'nın yapacağı iş değil bu. "Ra'a" serbestlik verir. Yani sizle bu ayetin ışığında paylaşmak istediğim iki ana mesaj vardı. Birincisi, kendi sorumluluğumuzu hafife alamayız. Bunu yapamayız. Bu da demek oluyor ki başka insanlara, onların sorumluluklarına ve onların ne yapmadıklarına odaklanamayız. Sen kendinin ne yapmadığına ve ailende nelerin olması gerektiğine odaklan. Odaklanmamız gereken şey bu. Diğeri ise, kendi ailemize ve sorumluluklarımıza odaklanmaya başladığımızda ise baskıcı olamayız. 

Şefkatli, kibar ve sabırlı olmalıyız bunu yaparken. 

Ayet "Ailene namaz kılmalarını söyle" diyerek bitebilirdi. Allah "Vestabir aleyhe" diyor, "vasbir aleyhe" de değil "vestabir aleyhe", mübalağa ediliyor. 

"Bu emirde son derece sabırlı ol". Çünkü oğluna namaz kılmasını söylediğinde, kızına namaz kılmasını söylediğinde, "Kılmak istemiyorum, bana namaz kıl deyip duruyorsun" diyebilirler. Hatta sürekli namaz hakkında konuştuğun için evde çekişmeler de çıkabilir. "Sabırlı ol, bir gecede olmayacak, sakin ol". Sabrınız zorlanacak. Ve "istibar" kelimesinin başka hiçbir yerde kullanılmamasına çok şaşkınım. "Sabr" kullanılıyor, "Musabıra" kullanılıyor, "İstibar" sadece bu 


8 




Nouman Ali Khan Dersleri - Genç Müslümanlar 


ayette. Senin ailenden bahsederken. Yani evet, ailelerimiz söz konusu olduğu zaman, "Ra'a" yükümlülüğünü yerine getirebilmek için normalin üstünde bir seviyede ilgi ve sabır göstermek gerçekten gerekli. 

Allah azze ve celle bizleri sorumluluklarını gerçek anlamda yerine getiren insanlardan yapsın, Allah azze ve celle sorumluluklarımızı yerine getirmedeki eksikliklerimizi görmezden gelsin, Allah gözetimimizdeki tüm toplulukları korusun ve Allah azze ve celle bizlere bu ümmete İslam'ı bizlerden çok daha iyi taşıyacak bir nesil yetiştirmeyi nasip etsin. Amin 


Nouman Ali Khan 

Nouman Ali Khan Derslerini façebook^gm/noumanalikhgnturkçe 

sayfasından takip edebilirsiniz. 

Nouman Ali Khan Türkçe Altvazılı Videolar İçin Tıklayın. 

Daha fazla ders metni için web sitemizi ziyaret edin: 

http://www.gencmuslumanlar.com 
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